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Ben ik niet van mijzelf?
door Arie van der Stoep

Nee! Dat klinkt raar misschien, maar de Bijbel zegt: Of weten jullie niet, dat jullie lichaam een
tempel is van de Heilige Geest, die in jullie woont, die jullie van God ontvangen hebben, en dat
jullie niet van jezelf bent? (1)

Dat zijn ingrijpende woorden. Want als mijn lichaam Gods tempel is, de tempel van de Heilige Geest,
dan ben ik dus zijn eigendom of, nauwkeuriger gezegd: Jezus’ eigendom. Dan is Hij mijn eigenaar. (2)
En als Hij mij dan vervult met zijn Geest, de 'gave van God' (3), is dat er de bevestiging van.

Maar hoe kan dat? Hoe ben ik dan zijn eigendom geworden? Het antwoord op die vraag komt achter
de woorden hierboven: Want jullie zijn gekocht en betaald. (4)

Waarvoor ik bedoeld was

Toen Jezus aan het kruis dat verschrikkelijke lijden onderging en stierf, was dat om mij. Hij betaalde die
onnoemelijk hoge prijs, om mij vrij te kopen van de zonde en het daarop volgende oordeel. Zé werd ik
zijn eigendom. En daardoor gebeurde er iets moois! Daarmee bracht Hij mij tevens weer terug bij
waarvoor ik bedoeld was.

God had het namelijk niet kunnen verdragen, dat ik toebehoorde aan zonde, duisternis en eeuwige
verlorenheid. Daarvan wilde Hij mij redden. En Hij wilde mij herstellen in de plaats die Hij voor mij had
bestemd, namelijk in een leven, dicht bij Hem, voor eeuwig.

Waarom wilde God dit? Omdat Hij mij voor zichzelf had geschapen! (5)

Voluit voor Hem leven

Dat is ook de reden, dat Hij niet wil dat er vandaag nog andere dingen zijn, die tussen Hem en mij
instaan. Dingen die mij belasten en overheersen, zorgen, angst, verdriet. Ik mag tegen die dingen
zeggen: 'In Jezus' naam, laat mij los, want ik behoor toe aan Hem!' (6)

En tegen mijzelf mag ik zeggen: ‘Ik wil niet langer dat die lasten over mij heersen. Ik ben vrij, want ik
behoor toe aan Jezus, helemaal, ook mijn lichaam. Daarom wil ik niet onder een juk lopen, maar voluit
voor Hem leven.’ (7) God gunt mij de vreugde van zo'n leven met Hem.

Als eigendom van Jezus ben ik pas echt vrij! Hij is mijn leven! Hij is mijn zekerheid, mijn waarheid, mijn
toekomst. Wat een zegen, om niet meer van mijzelf te zijn!

Uit de Bijbel:

(1) 1 Korintiérs 6:19.

Of weten jullie niet, dat jullie lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in jullie woont, die jullie van

God ontvangen hebt, en dat jullie niet van jezelf bent?

(2) Romeinen 7:4.



Bijgevolg, mijn broeders, zijn ook jullie dood voor de wet (= tegenover de wet bestaan jullie niet meer -
AvdS) door het lichaam van Christus om het eigendom te worden van een ander, van Hem, die uit de
doden opgewekt is, ...

(3) Johannes 4:10.
Jezus antwoordde en zei tegen haar: Indien je wist van de gave van God en wie het is, die tot u zegt: Geef
Mij te drinken, je zou het Hem gevraagd hebben en Hij zou je levend water hebben gegeven.

@) 1 Korintiérs 6:20.
Want jullie zijn gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met jullie lichaam.

(5) Genesis 1:27.
En God schiep de mens naar zijn beeld,; naar Gods beeld schiep Hij hem,; ...

(6) Jesaja 43:1.
Maar nu, zo zegt de Heer, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israél: Vrees niet, want Ik heb u
verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, je bent van Mij!

(7) 2 Korintiérs 5:15b.

En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem,
die voor hen gestorven is en opgewekt.
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